Het is de kleuring van het zachte en weemoedige gesternte
Kreeft, waar ‘De Gevleugelde Boodschapper Mercurius’, al
een tijdje in verblijft.

Hierdoor zijn emoties, snel aangesproken voelen, het gevoel
onveilig te zijn, snel aan de orde van de dag. Mercurius staat
vandaag exact, via een onderhuids spanningsaspect, op de
strenge opvoeder Saturnus in Boogschutter en dit kan

behoorlijk lastig zijn.

Beoordeeld worden, het idee hebben je idealen te verliezen, neerslachtigheid en innerlijke onstabiliteit kunnen
je behoorlijk dwarsbomen. Het is maar goed dat de meesten onder ons inmiddels kunnen uitkijken naar een
zomerstop en een fijne vakantie uitstap.

Omdat de planeet Mars tevens door Kreeft beweegt, wordt de pure vitaliteitsenergie van Mars ook zwaar
ondermijnd. De ingaande beweging op Saturnus, van de normaliter kleine rode krachtpatser, maakt dit alles niet
rooskleuriger en stelt de aankomende dagen hoge eisen aan je veerkracht. De snelheid is uit de lucht, waardoor
praktische hand- en spandiensten, klussen en projecten onder druk komen te staan. Vertrouwen blijven houden
en jezelf over geven aan de gemoederen schelen je een hoop energie. Er is op dit moment simpelweg, weinig
vooruitgang! Dit is natuurlijk een lastig gegeven in onze Westerse Wereld waarin de neiging om alles ‘under
control’ te houden aan de orde van de dag is. Geef frustratie en boosheid zo min mogelijk de ruimte. Het oude
spreekwoord; Geen ijzer met handen breken, is zeer treffend!

Dit alles houdt ons tot halverwege juli behoorlijk bezig. Stel geen hoge eisen aan jezelf en anderen en leun wat
meer achterover, met de kennis dat dit slechts een momentopname is.
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